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Zo heerlijk rustig. 
 

Heel alleen aan het strand lekker lui in het zand 
Zo heerlijk rustig 
Met je hoed heel gracieus op de punt van je neus 
Zo heerlijk rustig 
Er kwam een bootje over zee, dat nam al je misère mee 
En je ligt heel alleen, alles is om je heen 
Zo heerlijk rustig 
 

Er klinkt een mondharmonica, die speelt do re mi fa sol la 
Tra la li tra la la  Zo heerlijk rustig, ja! Ja! 
 

En een deuntje ontstaat, in dezelfde maat 
Zo heerlijk rustig 
Heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal 
Zo heerlijk rustig 
De man met de mondharmonica,  
de kinderen met hun pa en ma 
En de golven op zee deinen rustigjes mee 
Zo heerlijk rustig 
 

En in de lucht daar drijven nou wat witte wolkjes in het blauw 
Niet te gauw, niet te gauw maar heerlijk rustig.  Ja! Ja! 
 

Mexico 
 

Ik ben naar Mexico gekomen 
Het land van liefde en van zon 
‘t was in de schaduw van de bomen 
dat net als in dromen een sprookje begon. 
 

Ik was daar op een groot fiësta 
ik zag daar een caballero staan 
we dansten samen toen een rumba 
En daar bij die rumba is alles ontstaan. 
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Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht 
Gitaarmuziek heeft liefde voor ons meegebracht 
 

Ik zal er altijd blijven wonen 
Geef andere landen graag kado 
Ja het blijft me steeds bekoren 
want ik heb mijn hart verloren 
in het mooie Mexico 
 

Mexico, Mexi-iiico 
 

oh land van al mijn dromen 
Met de gitaarmuziek bracht je de romantiek 
voor hem en mij 
 

Mexico, Mexi-iiiico 
 

ik blijf er altijd wonen,  je bent me alles waard 
een paradijs op aard  ja dat ben jij 
 

Mexico, Mexico (2x)  OLÉ!! 
 

Zomerdag. 
 

Op de frisse groene weiden straalt zo vriend’lijk ’t zonnelicht 
en de stroom van zoete geuren blaast de wind mij in ’t gezicht 
blaast de wind mij in ’t gezicht. 
Mugjes dansen, kevers glanzen In de gouden zonneschijn 
Alles trilt van licht en leven, licht en leven, licht en leven. 
Alles trilt van licht en leven, op dit heerlijk schoon festijn. 
 

Tegen grijze, wijde kimmen strelen dorpjes vriend’lijk’ t oog 
en de forse hoge bomen rijzen statig naar omhoog, 
rijzen statig naar omhoog. 
Klokjes bloeien, roosjes gloeien in de gulden zonnegloed. 
Alles trilt van licht en leven, licht en leven, licht en leven. 
Alles trilt van licht en leven met een vrolijk blij gemoed. 
 

Ritme Van De Regen  
 

Zachtjes tikt de regen op m’n zolderraam, 
't ritme van de eenzaamheid 
Die regen zegt wij waren zo gelukkig saam,  
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maar nu is dat verleden tijd 
De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag 
want je liet me staan alleen 
Ik ken nu de betekenis van tegenslag,  
omdat je met m'n hart verdween 
 

    Kom vertel me regen, regen wat je doet 
    Zeg, maak je 't tussen ons een beetje goed 
    'k Heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar 
 

De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag, 
Want je liet me staan alleen 
Ik ken nu de betekenis van tegenslag,  
omdat je met m'n hart verdween 
 

Kom vertel me regen, wat ik voel, 
maak haar hartje vurig want ze is zo koel 
vraag, beste regen aan de zon hoe of je dat doet 

 

Zachtjes tikt de regen op m’n zolderraam, 
't ritme van de eenzaamheid 
Die regen zegt wij waren zo gelukkig saam,  
maar nu is dat verleden tijd 
De regen valt bij stromen, 't is een trieste dag 
want je liet me staan alleen 
Ik ken nu de betekenis van tegenslag,  
omdat je met m'n hart verdween 
 

Alles wat ademt 
 

Vrede is ver, verder dan ooit 
Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit 
Wat heeft de angst met ons gedaan? 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
 

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan 
Alles wat ademt in vrede bestaan. 
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Macht speelt met macht een dodelijk spel 
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel 
Leer nu of nooit samen te gaan 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan 
Alles wat ademt in vrede bestaan. 
 

Dag Zuster Ursula 
 

Diploma's hangen aan de muur 
M'n bedje ligt gespreid 
M'n vrijheid heb ik nu niet meer 
Alleen maar vrije tijd 
Het gaat niet goed en het gaat niet slecht 
Het gaat ertussenin 
Maar ik wil niet om het leven heen 
Ik wil er midden in. 

 

Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, 
Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. 

 

Dag lieve rest van Nederland,  Dag lieve allemaal 
Blijf maar rustig zitten in het Land van Maas en Waal 
Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga 
M'n rugzak en m'n tentje mee, de vlinders achterna. 
 

Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, 
Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. ( 2x) 

 

Mooi was die tijd 
 

Mooi was die tijd 
Toen wij verliefd en samen waren 
Nog jong en onervaren 
Net als de storm vloog ieder uur snel voorbij 
 

Mooi was die tijd 
Maar dat geluk, die mooie uren 
Konden niet eeuwig duren 
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Refr. Wat ook de reden is 
  Toch blijf jij voor altijd in mijn gedachten 
  En herinner jij mij aan die nachten 
  Want die tijd is voor ons te snel voorbij gegaan 
 

Mooi was die tijd 
Het paradijs dat wij bezaten 
Kan ik nog niet verlaten 
Voor altijd draag ik die herinnering mee 
Jij bent voor mij, die ene echte vriend gebleven 
Ik wil nog meer beleven  Refr. 
 

Het kleine café aan de haven 
 

De avondzon valt over straten en pleinen, 
de gouden zon zakt in de stad. 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, 
ze hebben de dag weer gehad. 
De neonreclame die knipoogt langs ramen, 
het motregent zachtjes op straat. 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die 
nog wijd open staat. 
 

Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar zijn de mensen gelijk en tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 

 

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost 
voor altijd. 
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je 
staat in het krijt. 
Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen dat is daar een 
hardgekookt ei. 
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die 
zijn daar nog blij! 
 

Daar in het kleine café aan de haven, 
daar zijn de mensen gelijk en tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. 


