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Beste leden, vrienden en sympathisanten van het Ulfts Mannenkoor, 
 
De zomer klopt alweer aan de deur – een tijd van zon, ontmoetingen en muzikale momenten. 
Normaal gesproken zouden we op dit moment vooral vooruitblikken op een seizoen vol optredens, 
repetities en de warmte van onze gezamenlijke passie. Maar soms dwingt de actualiteit ons even stil 
te staan bij de bredere context waarin wij als koor bestaan. 
 
De recente val van het kabinet Schoof werpt zijn schaduw vooruit, ook over het culturele landschap 
waarvan wij deel uitmaken. Politieke veranderingen brengen onzekerheid met zich mee, zeker voor 
organisaties die – zoals wij – draaien op vrijwilligers, gemeenschapszin en liefde voor de kunst. De 
vrees dat cultuursubsidies en steun voor amateurkunst wederom onder druk komen te staan, is niet 
onterecht. Toch laten we ons niet ontmoedigen. 
 
Juist in onrustige tijden laat cultuur haar ware kracht zien: ze brengt mensen samen, biedt troost en 
geeft betekenis. Muziek kent geen politieke kleur; ze spreekt de taal van het hart. En zolang wij 
kunnen zingen, blijven we bouwen aan verbondenheid, hoop en harmonie – binnen ons koor én 
daarbuiten. Dat is onze missie, en daaraan verandert geen enkele kabinetscrisis iets. 
 
Met enthousiasme kijken we uit naar de komende maanden. In deze nieuwsbrief leest u meer over 
onze pogingen de inkomsten te verhogen, de voorbereidingen voor het najaar én hoe wij, met 
vertrouwen en veerkracht, blijven investeren in een levendige muzikale toekomst. 
 
Blijf betrokken, blijf zingen – en vooral: blijf genieten. 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CA-LIJST (bijgewerkt 10.06.2025) 

Concerten en aktiviteiten UMK 2025 

Dins. 
08.07 

Optie: P: Vakantieconcerten Oevelgunne en Debbeshoek   

19:00 uur : Oevelgunne Gendringen   

20:00 uur: Debbeshoek, Ulft   

   

   

 VAKANTIE 14.07 tot 24.08 (weeknrs. 29 t/m 34)   

   

Zon. 07.09 Opluistering kerkdienst Zeddam – opening seizoen 2025-2026 aanvang 09:30 uur 

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Sept. 2025 UMK 2.0 - UMK on Tour aanvang  

korte optredens met afsluitend UMK 2.0 concert aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zat. 18.10 Niets plannen i.v.m. optreden Strangzangers   

  

  

Zon. 09.11 
 

O: Feestmiddag aanvang 14:00 uur 

   

   

Zat. 06.12 
of Zon. 
07.12 

O: Kerstconcert aanvang  

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zat. 13.12 O: Kerstconcert aanvang  

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Don. 18.12 Niets plannen i.v.m. optreden Strangzangers   

  

  

Vrij. 19.12 O: Kerstconcert aanvang  

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 21.12 Kerstconcert Ulft aanvang 20:00 uur 

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Dins. 
23.12 

Kerstconcert AMK aanvang  

St. Werenfriduskerk, Zieuwent aanwezig  

i.s.m.  inzingen  

 opbouw  

   

 2026   

Voorjaar 
2026 

DUW-concert aanvang  

 aanwezig  

 



 
 

SPAREN VOOR HET ULFTS MANNENKOOR BIJ ALBERT HEIJN ULFT – 
HET KOST U NIKS EXTRA! 
 
We hebben goed nieuws dat we graag met u delen! Albert Heijn Ulft heeft aangekondigd dat ze 
maatschappelijke organisaties in onze regio willen ondersteunen — en dat betekent dat ook het Ulfts 
Mannenkoor in aanmerking komt voor sponsoring! 
In samenwerking met de Nederlandse app Dappre start AH Ulft een uniek sponsorprogramma, 
waarmee u zonder extra kosten geld kunt sparen voor ons koor. U hoeft alleen maar boodschappen 
te doen bij Albert Heijn Ulft en af te rekenen met uw pinpas. 
 
HOE WERKT HET? 
Heel simpel: 

• U activeert de Digitale Clubkaart van het Ulfts Mannenkoor in de Dappre-app. 
• U doet uw dagelijkse boodschappen bij Albert Heijn Ulft. 
• U pint zoals gewoonlijk — u hoeft niets te scannen of aan te geven. 
• Tot 2% van het bedrag dat u uitgeeft, wordt automatisch voor het koor gespaard. 

Aan het einde van de maand wordt het totaalbedrag overgemaakt op de bankrekening van het Ulfts 
Mannenkoor. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het bedrag! 
 
WAT IS DAPPRE PRECIES? 
Dappre is een veilige en privacy-vriendelijke app, ontwikkeld in Nederland. U hoeft geen account aan 
te maken. De app wordt veilig gekoppeld aan uw bankrekening en registreert automatisch welke 
aankopen meetellen voor het sponsorprogramma. Daarnaast kunt u een deel van uw spaarsaldo 
besteden aan de contributie van het Ulfts Mannekoor of vouchers van aangesloten ondernemers. 
 
WAT BETEKENT DIT VOOR ONS KOOR? 
Het bestuur onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om aan dit initiatief deel te nemen. Dit zou 
een mooie manier zijn om op een laagdrempelige manier extra inkomsten voor het koor te 
genereren — geld dat we goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld muziekstukken, koorscholing of 
optredens. 
 
DOET U STRAKS OOK MEE? 
Zodra we officieel deelnemen, zullen we iedereen informeren over hoe u de Dappre-app installeert 
en hoe u ons koor selecteert als sponsorclub. Uw steun — hoe klein ook — maakt een groot verschil! 
 

SAMEN ZINGEN WE – SAMEN SPAREN WE 
 
 
 



 
 

EEN LEUKE, KORTE VAKANTIE-ERVARING IN HET ‘ZWARTE WOUD’ 
Door: Lubbert Baarssen 
 
Net voor Pasen zijn Riet en ik voor 6 dagen naar het Zwarte Woud vertrokken. We komen daar vaker 
voor een week want het Zwarte Woud heeft elk seizoen een adembenemend uitzicht. Wisseling van 
de seizoenen ervaar je daar aan den lijve. Mooie heuvel- en berglandschappen  met schitterende 
wandelpaden. Mensen zijn daar erg vriendelijk en willen je altijd helpen. Het culturele- maar ook het 
godsdienstig leven staat voor veel mensen nog hoog in het vaandel. In het Münstertal, ongeveer 20 
km onder Freiburg, is het goed vertoeven. Dit jaar hadden wij een nieuw appartement voor €60,- per 
dag. 
 
GESANGVEREIN ‘EINTRACHT’ OBERMÜNSTERTAL 
Bij aankomst, na gezellig koffiedrinken, vroeg de eigenaar of wij wel vaker in het Zwarte Woud zijn 
geweest en of wij hobby’s hadden. Ik vertelde hem dat zingen mijn hobby is en dat ik bij 2 koren zing 
en bij een dubbel mannen kwartet. Dan heb je geluk want dinsdagavond zingt in het gebouw naast 
ons huis een mannenkoor. Zijn broer zingt ook bij dat koor. Ik ben die dinsdag om 19:45 uur naar de 
oefenruimte gegaan en kon ze buiten al horen inzingen. Dit gebeurde ongeveer op dezelfde wijze 
zoals wij inzingen. Ook werd er gelet op de houding en de manier van staan en de mimiek van je 
gezicht. Komt dit gespannen of ontspannen over. Tijdens het zingen werd hierop regelmatig de 
nadruk gelegd. 
 
Toen de dirigent mij 15 meter uit de deuropening zag staan wenkte hij mij en Riet naar binnen. Hij 
vroeg of ik ook wel eens zong waarop ik hem vertelde dat ik bij meerdere koren als 1e tenor zing. 
Hierop werd ik uitgenodigd om naast de 1e tenoren te gaan zitten wanneer ik zin had om mee te 
zingen. Dit was niet tegen dovenmansoren gezegd. Er werd meteen een stoel gehaald en ik heb met 
het koor meegezongen. Zij studeerden net 2 nieuw liederen in. De dirigent was nog maar 20 jaar en 
studeerde aan het conservatorium in Freiburg (we dachten dat Christo jong was) Ook hij begon met 
de bassen daarna de baritons, de 2e tenoren en als laatste de 1e tenoren.  Ik heb enorm genoten van 
zowel het repertoire als van de tussentijdse aanwijzingen zoals de houding, het staan etc. 
 

 



Om 21:00 uur was het einde van het zingen waarbij mij gevraagd werd hoe het zingen bij ons in 
Nederland gaat. Wat ons repertoire is. Ze waren heel enthousiast over het feit dat wij Russische- 
Slavische-Byzantijnse liederen en ook Duitse liederen zingen. Diverse liederen die wij zingen worden 
ook door hen gezongen zoals die Deutsche Messe en Abendfrieden etc. Ze hebben ook het Sanctus 
gehoord en vonden dit allemaal geweldig mooi zoals het Ulfts Mannenkoor dit zingt. De dirigent 
vertelde dat hij met zijn 5 zussen regelmatig optraden in het Zwarte Woud en Beieren. De hele 
familie was zeer muzikaal. 
 
Het koor had boven een eigen bar en opslagruimte. Elk drankje kostte daar € 2,- of het nu wijn, bier 
of Jägermeister was. Riet en ik kregen ieders een witte wijn aangeboden in grote limonade glazen 
waar bij ons wel 3 glazen wijn in kunnen. Ook in Duitsland neemt de koorzang af wat dit betreft is er 
niets nieuws onder de zon. Daarna werden veel liederen uit het hoofd gezongen. De dirigent vertelde 
mij dat hij een keer Nederland wilde zien en m.n. hoe het toegaat bij onze mannenkoren. Ik heb hem 
uitgenodigd om een week bij mij thuis te komen logeren en dat hij ook mee kan gaan naar de diverse 
koren. Hij was zeer enthousiast over de grote hoeveel van onze Russische – en Slavische repertoire, 
waarin hij zich in wilde specialiseren. Ik heb hem de site van het UMK en het BMK gegeven. 
 
Toen Riet en ik weggingen zongen ze een afscheidslied genaamd ‘Bajazzo für Männerchor’. “Warum 
bist du gekommen wenn du schon wieder gehst.  Du hast mein Herz genommen und wirfst es wieder 
weg”. Een mooi lied op een mooi moment ter afscheid. 15 november word ik uitgenodigd om te 
komen om het 130 jarig bestaan te vieren. Dit was een leuke avond bij “Gesangverein “Eintracht” 
Obermünstertal waarbij het zingen verbroederd.  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



EVEN VOORSTELLEN…..JOS ARIENS 
 

Nieuw bij het koor dus ik dacht laat ik me maar even aan jullie 
voorstellen. Ik woon in Zeddam, getrouwd met Saskia en we hebben 3 
kinderen: Coen (30), Noor (28) en Gijs (23). De jongste studeert nog en 
komt in het weekend thuis voor de was en om te voetballen bij VV 
Montferland. 
 
Sinds 8 jaar werk ik bij Metaflex in Aalten, wij maken luchtdichte deuren 
voor b.v. operatiekamers in ziekenhuizen en deuren voor koelhuizen. Bij 
Metaflex ben ik verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbo, Milieu, IT en 
gebouwenbeheer. 
 

 
Mijn hobby’s zijn: rommelen in de tuin, (mede)organiseren van een zomerprogramma voor het 
openluchttheater in Zeddam (https://natuurtheaterzeddam.nl), en ik zit in de “locatieraad” van de st. 
Oswalduskerk en ben daar contactpersoon voor onder anedere bouwzaken, culturele evenementen 
en notulist en al vele jaren contactpersoon voor de jaarlijkse viering in de st. Oswalduskerk met het 
Ulfts Mannenkoor. 
 
WAAROM HET ULFTS MANNENKOOR? 
De eerste keer dat ik kippenvel tot achter de oren en een brok in de keel door muziek kreeg, was bij 
een optreden van het Ulfts Mannenkoor in de Oswalduskerk. Daarnaast hoorde ik de mooie verhalen 
van de bijzondere optredens van het Ulfts Mannenkoor van Alphons en Schoonvader Coen Meijer. 
Eén van die bijzondere optredens waar wij als publiek naartoe zijn geweest is het concert met Lee 
Towers in Ahoy, gelukkig komen jullie ook elk jaar gewoon in Zeddam. 
 
Nu de kinderen het huis uit zijn en er wat meer ruimte in de agenda is gekomen, was het snel beslist, 
toen tijdens het koffiedrinken bij de buren, Alphons en Maria, het Ulfts Mannenkoor weer ter sprake 
kwam en Alphons aanbood dat ik “moar us een keertje met moes goan”. En zo gezeg zo gedoan! 
 
Een aantal koorleden had me al gevraagt naar mijn zangervaring, hierbij mijn zang-curriculum vitea: 

• Jaren 70: Jeugdkoor st Oswalduskerk 

• 1977 Schoolmusical Roncallischool 

• 1982-1990 Scouting Zeddam, kinderen leuke kampvuurliederen leren zingen. 

• 1985-2000 Optreden tijdens buutavonden van carnavalsvereniging ‘de Paverts’ in 
Zeddam, met zangroep “’t Slaatje”  

 
Bij het laatste opteden tijdens het koningsontbijt met het Achterhoeks Mannenkoor in Doetinchem, 
had ik weer dat kippenvel-brok-in-de-keel moment. Het project “Geboortegrond” vond ik super leuk, 
dus als ik jullie niet in de weg loop,  zou ik graag nog een poosje blijven meezingen.  
Wanneer je nog meer wilt weten, dan hoor ik dat graag. 
 
Jos Ariens. 
 
 
 

https://natuurtheaterzeddam.nl/


 
 
 

ULFTS MANNENKOOR EN ‘GEBOORTEGROND’  
Door: Ton Smilde 
 
Geboortegrond is muziektheater in de Achterhoek over afkomst, identiteit en erfgoed. Opgevoerd op 
bijzondere locaties in Ulft en Gendringen word je als publiek meegenomen op een theatrale reis door 
het landschap én de geschiedenis van een streek vol verhalen. 
 

 
 

 
 
Een van die locaties is het buurtschap ‘Bontebrug’, met het toneel voor de deur van het oude 
snoepwinkeltje en de locatie waar het Ulfts Mannenkoor zijn medewerking verleende aan dit 
openlucht-toneelstuk. 
 
 



Het verhaal is dat we net bevrijd zijn door de Canadezen, het is feest in het dorp.  
Maar een van dorpsmeisjes die wel heel dankbaar was, is zwanger van een Canadese soldaat. 
Na groot familieberaad is het duidelijk, er moet getrouwd worden. De bruiloft is wederom een reden 
voor feest in het dorp.  
 

 
 

 
 
Maar het noodlot slaat hard toe, op de trouwdag sterft de pasgehuwde soldaat in de armen van zijn 
kersverse geliefde dit tot groot verdriet van de familie en de andere soldaten. 
 

 
 



 
 
Hoewel het aandeel van zang niet groot was in dit toneelstuk, was het erg leuk om de mannen als 
soldaten een keer, in een heel andere rol te zien. Dat ze er zelf erg veel plezier in hadden is duidelijk 
te zien op de foto’s.  
 

 
 
Om u een indruk te geven van het geheel heb ik meerdere en diverse foto’s gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JANNY LÖWENTHAL – KUIPERS, ECHTGENOOT VAN ONS KOORLID 
FRED LÖWENTHAL OVERLEDEN 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

   

Als u nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw 
bijdrage zo snel mogelijk wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende maand met een 
bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl    
   



     
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te 
hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, sugges4es of ideeën hebben, of wilt u een 
stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een 
bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl.   
De redactie   


